A DIEU

Je bent niet dooc. ¢ heer heeft je
geroepen bij Hem te wonen i Zijn
glanzend huis.

Je hoeft geen rust en vrede meer te
zoeken. Je hebt ze nu, want je bent
veilig thuis.

Je bent niet dood. Je mag voor
eeuwig leven.

Je bent verlost van onvolkomenheid,
van pijn en van verdriet. God zal je
geven een onbegrensd geluk in
onbegrensde tijd.

Je bent niet dood. Maar ach, ik zal
je missen zoals een mens de meest
geliefde mist.

De jaren van geluk zijn nooit meer
uit te wissen. En ik geloof: God
heeft zich niet vergist.

GEGROET, O KRUIS
ONZE ENIGE HOOP.



PAROCHIE H. STEPHANUS
DIETEREN

Bidden wij voor allen die ons voorgingen
met het teken van het Geloof, dat zij nu
mogen rusten in de vrede bij God.

ALLERZIELEN 1998 - 1999

1998

28 oktober  Harie Houtackers
4 november Thom Penders

1999
8 juli Antoinetta Storms
- Pustjens
23 juli Sjra Schlangen

17 augustus ~ Sjang Damen

69 jaar
3 uur

83 jaar

74 jaar
9ljaar

Heer, geef hen allen de eeuwige rust.

Sterven is moederziel alleen de nacht ingaan.
Sterven is vreemd en angstaanjagend als je
blindweg een land binnengaat waar je nooit
aan gedacht hebt en nooit van gedroomd.....
Sterven wordt aanvaardbaar en draaglijker
als je hebt leren loslaten, als je je innerlijk
hebt opengesteld voor het geheim dat je

wacht na de dood.



